VGKN dr A. van Harten-Tip
Enkele gedachten bij de voorbereiding
van het Heilig Avondmaal.

Volgende week vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal.
We sluiten ons aan bij het door ons gebruikte vGKN formulier
om het Heilig Avondmaal te houden.

Wij lezen het in de dienst, maar het is ook goed om in de
voorbereidingsweek daar alvast over na te denken en te
mediteren.

Ook lezen we in deze week samen Openbaring 3: 14-22, de
brief aan de gemeente in Laodicea.

Wij hopen met elkaar op een goede voorbereidingsweek en
een goede avondmaalsviering.

Lezen: Openbaring 3: 14-21, speciaal vers 14
Jezus spreekt mij aan...

Het zal je gebeuren: de Here Jezus spreekt jou persoonlijk aan! Dat
heeft Hij, als het goed is, vandaag in de kerkdienst gedaan. Maar
daarmee is Hij niet klaar. Hij stelt Zich voor — misschien ken je Hem
nog niet zo goed als Hij wil. Hij is het Begin, zowel van de schepping
als van alles wat er te zeggen valt. En alles wat Hij zegt is waar! Dan
is Hij het waard om goed naar Hem te luisteren en Hem te
gehoorzamen. Hij roept je op om volgende week zondag aan Zijn
tafel te komen. Wat is jouw antwoord?

Dank U, Here Jezus, dat U mij persoonlijk uitnodigt. Ik wil u graag
ontmoeten!
Lied: Gezang 51 (Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom).

De Here Jezus kent je door en door. Hij benoemt ook dat wat
verkeerd is. ‘Lauw’ is even fout als koud of té heet. Want bij
lauwheid is je hart niet betrokken.

Kijk in deze voorbereidingsweek eens eerlijk naar jezelf, als het
ware door Jezus’ ogen. Zie onder ogen wat niet aan Zijn norm
voldoet en belijd dat aan Hem. Wat is het een Zegen dat je Hem om
vergeving mag vragen!

Lezen: Openbaring 3: 14-21, speciaal vers 15
Gaat dit echt over mij?

Here Jezus, dank U wel dat U mij niet laat wegkomen met lauwheid.
Helpt U mij alstublieft om eerlijk te zijn tegenover U en mijzelf.
Lied: Psalm 51: 1 en 5 (Ontferm U God).

Lezen: Openbaring 3: 14-21, speciaal vers 16
Bah!

Lauw: niet heet en niet koud. Je wordt er misselijk van, zeker
wanneer het over gedrag gaat. Het is ongeinteresseerd: ‘je wordt
ergens niet warm of koud van’. Sta je zo tegenover de Here Jezus en
Zijn werk? Dan heb je niets van Zijn liefde en genade begrepen! Dan
weet je niet, Wie je mist. De Here Jezus walgt daarvan —en dat
betekent voor jou het einde. Tenzij je Hem alsnog vraagt om een

hart dat brandt van liefde voor Hem. Dan ben ook jij welkom aan

Zijn tafel en in Zijn huis.

Here Jezus, wilt U mij een hart geven dat brandt van dankbaarheid
en liefde voor U?
Lied: Ev. Liedbundel 372 (Mijn Jezus, mijn Redder).

Lezen Openbaring 3: 14-21, speciaal vers 17 en 18
Een rijke bedelaar

Wat zijn mensen soms blij met hun eigen prestaties; daar weet je
vast wel (persoonlijke) voorbeelden van. Maar ze betekenen niets
voor de HEre God. Je kunt de hemel niet verdienen! Zo sta je lelijk te
kijk als een ‘rijke’ bedelaar. Alleen de Here Jezus kan je geven wat je
nodig hebt. Hij maakt je rijk door Zijn genade. Voel je niet te goed

om Hem daarom te vragen. Dan mag je aan het Avondmaal alvast
iets mag proeven van het hemelse bruiloftsmaal met Hem.

Here Jezus, zonder U ben ik verloren ben, maar met U ben ik een
Koningskind. Wilt U mij in genade aannemen?
Lied: Ev. Liedbundel 203 (Genade zo oneindig groot).

Donderdag

Niemand houdt van tucht; dat is ouderwets en naar. En toch is het
iets om blij mee te zijn. Want alleen iemand die om je geeft zal de
moeite nemen je door bestraffing te helpen te verbeteren. Wees
dus maar dankbaar dat de Here Jezus zoveel om jou geeft, dat Hij je
bestraft en tuchtigt. Dat is niet ouderwets, maar actueel. Zo redt Hij
jouw leven voor de hemelse eeuwigheid. Als dat geen goddelijke
Liefde is...

Lezen: Openbaring 3: 14-21, speciaal vers 19
Dankbaar voor bestraffing

Dank voor Uw liefde, Here Jezus! U wilt ook iemand zoals ik ben
redden en de weg naar U wijzen. Helpt U mij, die weg te gaan.
Lied: Ev. Liedbundel 312 (Jezus vol liefde).

Lezen: Openbaring 3: 14-21, speciaal vers 20
Jezus wil binnenkomen

In deze voorbereidingsweek is het wel duidelijk geworden dat je uit
jezelf niets hebt of bent waardoor je bij God welkom zou zijn. Hoe is
het dan mogelijk dat de Here Jezus aan de deur van je hart klopt, en
uitgerekend met jou de maaltijd wil vieren? Dat is Zijn wonderlijke
ruil: Hij wil jouw zonde van je overnemen, ervoor sterven en je er
Zijn heiligheid voor in de plaats geven. Zo ben je helemaal op je plek
aan de Avondmaalstafel, alleen dankzij Hem.

Here Jezus, ik zie er naar uit om U te ontmoeten. Wilt U in mijn hart
wonen en regeren?
Lied: Ev. Liedbundel 209 (Kom in mijn hart).

Lezen: Openbaring 3: 14-21, speciaal vers 21 en 22 |
Zonder strijd geen overwinning

Morgen wordt het Avondmaal gevierd, de maaltijd van Christus, de
Overwinnaar van zonde, satan en dood! Aan die overwinning ging
een strijd op leven en dood — jouw leven of dood!- vooraf.
Wanneer Christus jouw Verlosser is, mag jij meedelen in de
overwinning. Het vraagt ook van jou strijd. Besef je, hoe
bevoorrecht je bent dat je in deze Here Jezus mag geloven? Laat
dat dan zien, door met heel je hart Zijn uitnodiging aan te nemen.

Duizendmaal dank, Here Jezus, voor wat U voor ons deed. Wilt u
ons morgen een gezegende Avondmaalsviering geven?
Lied: Gezang 451 (Alle roem is uitgesloten).






